Emanuel,
Wat betekent, God met ons

In Mattheus 1:22 staat: “ Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter
wereld brengen, en men zal Hem de naam Emanuel geven. Dat is in vertaling:
God met ons ”.

Prachtig is de naam die de Messias onze Heer werd gegeven bij zijn geboorte:
Emanuel, God met ons, Een naam waar veel troost in besloten zit, een naam die ons
herinnert aan Gods liefde voor ons.

God heeft de mensheid lief. Hij houdt ervan om de mens het geluk van zijn
aanwezigheid te schenken. Hij houdt ervan om ban het mensenhart zijn woonplaats te
maken. Dit was zo vanaf het moment dat God de mens schip. Hij wilde van het
mensenhart een waardige plek maken, waardig genoeg om hem te ontvangen.

Duizenden jaren gingen voorbij en ons rechtvaardige en waardige Vader bleef zoeken
naar een plek die Hem waardig was, maar “Allen zijn afgedwaald, allen verdorven,
niemand is er die het goede doet, zelfs niet een,” (Romeinen 3:12, ook Ps. 14:3).
God heeft in geen enkel hart een plek gevonden waar Hij zijn hoofd kon laten rusten.
En wij nu, hoe is het met ons gesteld ? God wenst naar onze harten te kijken en te
kunnen zeggen: “ Hier laat ik mij neder voor immer, hier woon ik, hier heb ik
mijn wens.” (Ps. 132:14). De psalmist zei : “ Want de Heer heeft Sion verkoren,
het zich tot een zetel verlangt.” (Ps. 132:13). Sion is de mens in ons waar God naar
zoekt, Sion is ons hart waar God wenst te wonen.

God wenst om met en onder de mensen te wonen. Dit thema keert meerdere malen
terug in de Bijbel. Het is het verhaal van de “ tent van de samenkomst.”(Ex. 35 t /m
40). Het is ook het verhaal van de ark van het verbond. (Ex. 37), allebei een symbool
voor Gods aanwezigheid onder de mensen. Hetzelfde vinden wij in het nieuwe
testament, in openbaring 21:3, over het Nieuwe Jeruzalem, “ Zie hier Gods woning
onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God
met hen, zal hun God zijn.”

Hij heeft deze vergelijking met nog meer liefde doen klinken, toen Hij zichzelf met
Het Hoofd vergeleek, en ons met het lichaam. De apostel heeft ons als kerk “ Het
lichaam van de Messias” genoemd. Misschien was het ook een soortgelijke
vergelijking toen God zei: “ Ik ben de wijnstok, gij de ranken,”(Joh. 15:5).

Hij heeft ons gevraagd om ons aan Hem vast te hechten zoals een wijnrank aan een
wijnstok. God wil graag dat u zich aan Hem hecht opdat Hij u steunt.

God die gedaald is naar de schoot van de Maagd Maria om via haar belichaamd te
worden, wil graag in uw binnenste komen om u met liefde te vervullen. De beste
woning voor God is binnen u. God verlaat zijn hemelse woning om aan de deur van
uw hart te kloppen opdat u voor Hem open doet. Hij beschouwt uw lichaam als een
tempel voor zijn heilige geest. “Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord



onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen en
verblijf bij hem nemen.” (Joh. 14:23).

Zijn echte hemel is uw hart, daarom zegt Hij voortdurend: “ Mijn zoon, geef mij uw
hart.”(Spreuken 23:26). Hij wilt echt niets van u behalve uw hart om in te wonen. U
zou kunnen zeggen: God, ik geef al mijn vermogen aan de armen. Hij blijft zeggen:
mijn zoon, geef mij uw hart. U zou ook kunnen zeggen: Heer , ik zal vasten, of de
hele nacht in gebed door brengen. Hij zal blijven zeggen: als u al die dingen doet en
uw hart is elders, dan heeft het vasten of het gebed geen zin. Als God niet in uw hart
woont, dan is al het gebed, al het vasten, enz. alleen maar uiterlijke schijn. Uit het
leven van de heiligen kunnen wij iets belangrijks leren, en dat is, hoe zij altijd het
gevoel hadden in Gods aanwezigheid te zijn. Emanuel: zij hadden altijd het gevoel
dat God met hen was.

Bijvoorbeeld, Elia de profeet zei vaak: “ Zowaar Jahwe van de machten leeft, in
Wiens dienst ik sta “ (1 Koningen 18:15). Ook David voelde Gods aanwezigheid
met hem altijd. Hij zegt: “ Ik blijf op de Heer zien, bestendig; staat Hij naast mij,
ik kom niet ten val.” (Ps. 16:8). David ziet God voor hem en naast hem dus overal;
voortdurend en altijd voelt hij dat God met hem is.

Als wij voelen dat God met ons is, dan zou het onmogelijk voor ons zijn om te
zondigen. Dus, wanneer wij wel zondigen, komt dat omdat wij niet voelen dat God
met ons is. Ook, wanneer wij Emanuel aanwezigheid voelen, wanneer wij voelen dat
God met ons is, dan zal dit gevoel ons moedig doen worden, en onze angst doen
verdwijnen.

De zonde van angst is zonde van de afwezigheid van geloof in God, geen geloof in
Emanuel en Zijn zorg voor ons. David was moedig, hij kon zeggen: “ De Heer is
mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste,
voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn
vlees te eten mijn tegenstanders en mijn vijanden zijn zij zelf gestruikeld en
gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich
een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. ” (Ps. 27:1,3).

Hier zien wij het verschil tussen de moed van de heiligen en de moed van de gewone
mens. De gewone mens put zijn moed uit het vertrouwen in zijn eigen persoonlijke
kracht. De heiligen putten hun moed uit hun vertrouwen in Gods aanwezigheid in hun
leven.

De zegen van de kerstgedachte is eigenlijk samengevat in die paar woorden, “ God
met ons”, Emanuel. Als u voelt dat u met God bent, en dat God met u is, dan hebt u
de zegen van de kerstgedachte ontvangen.

Kerstdag is niet alleen de dag waarin wij met het vasten ophouden en van allerlei
lekkernijen kunnen genieten.



Kerstmis is ook niet alleen de mis die ‘s nachts gehouden wordt om gevolgd te
worden door een feest.

Kerstfeest is het samenwonen met Emanuel, dat God met ons is.
Moge de zegen van de kerstgedachte, Emanuel, moge God altijd met ons zijn.
Gezegend kerstfeest toegewenst.
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