
Is het juist om tot de Maagd Maria te bidden?
Wij bidden niet tot de Maagd maar wij richten ons tot haar wanneer 
wij bidden en smeken haar om onze voorspreekster te zijn. Wij 
richten ons niet alleen tot de Maagd, maar ook tot de engelen, de 
natuur, de mensen, onszelf en zelfs tot de duivel. Dit is gebaseerd 
op de Bijbel die Goddelijk geïnspireerd is en wordt niet als gebed 
beschouwd. Waarom zouden wij ons niet in het bijzonder richten tot
onze moeder de heilige Maagd?

Wij richten ons tot de engelen wanneer wij bidden met de woorden: 
”Looft de Heer, gij zijn engelen, sterke strijders, volvoerend zijn 
woord, Gij die Zijn bevelen moogt horen; looft de Heer, al Zijn 
hemelse scharen, Gij dienaren, volvoerend zijn wil” (Ps. 103, 20, 21). En:
”Looft de Heer vanuit het hemelgewelf, looft Hem, koor van zijn 
engelen!” (Ps. 148, 1, 2).

Wij richten ons tot de natuur in ons gebed met de woorden: “Looft 
Hem, zon en maan, looft Hem, hemel der hemelen, en gij water 
omwelvend de hemelen. Alles love de naam van de Heer: Hij 
gebood en het was al geschapen… looft de Heer, gij hier op aarde: 
zeegedrochten in uw baaierd van water, vuur en hagel, wolken en 
sneeuw, stormwind die volbrengt al zijn bevelen; gij bergen en 
heuvelen tezamen, vruchtbomen en cederenwoud” 
(Ps. 148, 3-9).

Wij richten ons tot Gods heilige stad en vragen Haar de Heer te 
loven met de woorden: “Roem, Jeruzalem, de Heer, prijs, o Sion, uw 
God, want Hij heeft de grendels van uw poorten verstrekt, uw zonen
in uw midden gezegend (Ps. 147, 12, 13). In een andere psalm zeggen 
wij: Heerlijke dingen zegt Hij van u, Stad Gods” (Ps. 87, 3).

Wij richten ons tot mensen in ons gebed met woorden: “Alle gij 
volken, klapt in de handen, schalle voor God de klaroen van uw 
jubel” (Ps. 47, 1); “Komt aanschouwt de daden des Heren, waar 
vervaarlijk op aarde Hij ingrijpt” (Ps. 46, 8); ‘Zoekt het niet bij de 
groten der aarde, bij een mensenkind dat u niet uitredt” (Ps. 146, 3), 
en “Looft de Heer, alle zijn werken allerwegen waar Hij regeert” (Ps. 
103, 22). In een andere psalm zeggen we: “Looft, knechten des Heren,
looft de naam van de Heer” (Ps. 113, 1). 

En we zeggen ook: “Huldigt Jahwe, zonen des hemels, huldigt Jahwe
om zijn glorie en macht; huldigt Jahwe om zijn naam majesteitelijk, 
buigt voor Jahwe in heilige tooi” (Ps. 29, 1 , 2). De gelovige richt ook tot 



zichzelf, met de woorden: “Looft, mijn ziel, de Heer, heel mijn hart 
zijn heilige naam. Loof mijn ziel, de Heer, vergeet nimmer alwat Hij 
gedaan heeft. Hij die vergeeft wat gij hebt misdreven, en al uw 
zwakheid geneest, Hij die verlost van de groeve uw leven, Hij die u 
kroont met genade en ontferming, Hij die uw jaren overstelpt met 
zijn gaven, dat uw jeugd als een adelaar verrijst” (Ps. 103, 1 –5). In een 
andere psalm bidt de gelovige: Wat buigt u neer, mijn ziel, wat zijt 
ge ontrust in mij? Stel gij op God uw hoop” (Ps. 42, 6). In het gebed 
van het twaalfde uur richt de gelovige zich tot zichzelf met de 
woorden: “Hebt berouw, o mijn ziel, zo lang als u nog op aarde 
woont”.

Bovendien richten we ons in ons gebed tot de boze geesten en al 
hun machten, met de woorden: “Komt mij met uw verraad niet te 
na! Want de Heer heeft mijn schreien gehoord. Hij heeft acht op 
mijn smeken geslagen Jahwe verhoort mijn gebed. Hoe smadelijk 
verslagen weldra mijn vijanden: in een oogwenk met schande op de
aftocht!” (Ps. 6: 9-11).

Bidden wij tot al dezen? Bidden we tot engelen? Bidden we tot de 
natuur, mensen en duivels? God verhoede! Wij richten ons tot hen 
in ons gebed. Dat is aanvaardbaar; het is een Bijbelse lering en 
genomen uit de geest van de Psalmen waarvan de Apostel Paulus 
sprak toen hij zei:”Telkens wanneer gij bijeen zijt, komt de éen met 
een psalm.” (1Kor. 14, 26), spreekt elkander toe in psalmen en hymen 
en liederen, ingegeven door de Geest. Zingt en speelt voor de Heer 
van ganser harte (Ef. 5, 19); “Leert en vermaant elkander met alle 
wijsheid. Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymen en
liederen, ingegeven door de Geest” (Kol. 3, 16).

Zolang wij ons richten tot engelen, de natuur, mensen, onszelf en 
duivels in onze gebeden, volgens de leer van de Bijbel, dan is het 
niet verkeerd om ons tot de moeder de Maagd te richten terwijl wij 
bidden; dit wordt niet beschouwd als een gebed.
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