
De verering van de Heilige
Maagd Maria

Het is opgeschreven in de Bijbel: “En zie, van heden af prijst
elk geslacht mij zalig”(Luc. 1,48). 
De uitdrukking “elk geslacht” wil zeggen, dat de Mariaverering 
een universeel dogma is dat begon bij de geboorte van Jezus 
Christus en zal voortduren tot einde der tijden.

Sommige uitdrukking waarmee de Maagd Maria vereerd 
wordt in de Bijbel, komen van Elisabeth , die ongeveer van de 
leeftijd was van Maria’s moeder, zei tot haar: “waaraan heb ik
het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe
komt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor 
bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot 
” 
( Luc. 1, 43-44). Wat ons hier met verbazing vervult in de 
grootheid van de Maagd is dat toen Elisabeth haar groet 
hoorde, zij “werd vervuld van de heilige Geest” (Luc. 1, 41).
Alleen al het horen van de stem van de Maagd maakt dat 
Elisabeth vervuld werd van de Heilige Geest.

De Maagd werd niet alleen vereerd door het mensdom, 
maar ook door de engelen. Dit blijkt uit de begroeting van 
haar door de engel Gabriel. Hij sprak: “Verheugd u, vol van 
genade, de Heer is met U .Gij zijt de gezegende onder de
vrouwen” (Luc. 1, 28). De woorden “Gij zijt de gezegende 
onder de vrouwen” werd herhaald door Elisabeth in haar 
begroeting van de Maagd Maria. (Luc. 1, 42). 
Het valt ons op dat de manier waarop de Engel spreekt tot 
Maria veel verhevener is dan tegen priester Zacharias (Luc. 1, 
13).

Er zijn vele profetieën in de Bijbel die duiden op de 
Maagd Maria. Om er een paar te noemen: “rechts van u staat
de Koningin” (Ps 45, 10). De Maagd is dus de koningin en de 
dochter van de koning. 
Daarom beeldt de koptisch kerk haar op alle iconen van de 
Maagd Maria uit als een gekroonde koningin en plaats haar aan 
de rechterhand van de Heer Jezus Christus, ere zij Hem.

De kerk in haar hymnen prijst de Maagd en zegt: “Vele 
vrouwen hebben zich dapper gedragen, maar gij 
overtreft ze allen” (Spr. 31, 29).



De Heilige Maagd Maria was het verlangen van alle 
geslachten. Zij is degene wier Nakomeling in staat was “de 
kop van de slang te verpletteren, waarmee Hij Gods eerste 
belofte om de mens te redden vervulde (Gen. 3, 15).

Omdat de Maagd de moeder is van de Heer Jezus Christus,
kunnen alle titels van de Heer aan haar moederschap 
toegekend worden.

De Heer Jezus Christus is “ het ware licht” (Joh. 1, 9). 
Daarom Zijn moeder is de moeder van het ware licht.
Aangezien Christus de Heilige is (Luc. 1, 35), is de Maagd dus 
de moeder van de Heilige. 
Aangezien Christus de Verlosser is ,daarom is de Maagd de 
Moeder van de Verlosser.
Aangezien Christus God is, daarom is de Maagd de Moeder 
van God.
Aangezien Christus de Heer is, , daarom is de Maagd de 
Moeder van de Heer.
Op dezelfde wijze is zij de Moeder van Immanuel (Mat. 1, 24)
en de Moeder van het Woord dat vlees geworden is (Joh. 1, 14).

Als de Maagd Maria de Moeder van Christus is , dan is 
ze onbetwistbaar de geestelijke Moeder van alle Christenen. 
Toen de Heer Jezus Christus aan het Kruis hing, Hij tot Johannes,
de geliefde Apostel, zei over haar: “Zie daar uw moeder” (Joh. 
19, 27). Als de Maagd een moeder is voor St. Johannes, die ons 
toespreekt als ‘mijn kinderen” (1Joh. 2, 1), dan is zij dus de 
moeder van ons allen. 
Ieder die de Maagd vereert, vereert in feite Christus zelf.
Als ‘eert uw vader en uw moeder’ het eerste gebod is met 
een belofte (Ef. 6, 2); (Ex. 20, 12); (Deut. 5, 16), dienen wij dan 
onze moeder de Maagd niet te vereren, de moeder van onze 
Heer Jezus Christus en de moeder van de Apostelen? De Maagd 
is degene tot wie de engel zei: “de heilige Geest zal over u 
komen en de kracht van de Allerhoogste zal u 
overschaduwen, daarom zal ook wat ter wereld wordt 
gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God” (Luc. 1, 
35). 
Zij is degene die geprezen werd door Elisabeth die zei: “Zalig 
zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat 
haar vanwege de heer gezegd is” (Luc. 1, 45).



De woorden ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen’ , die 
door de engel Gabriel en door Elisabeth gezegd werden, 
betekenen dat als de Maagd vergeleken wordt met alle vrouwen
op aarde zij de gezegende zal zijn, omdat geen van de vrouwen 
op aarde de glorie ontving die haar deelachtig werd door de 
vleeswording.
 Er is geen twijfel aan dat God onze Lieve Vrouw verkoos uit alle
vrouwen, omdat geen andere vrouw ooit de deugden van de 
Maagd heeft gehad. Dat blijkt uit haar verheffing en haar 
verheven positie. Daarom noemde de profeet Jesaja haar ook ‘ 
een wolk’ in zijn profetie over de Vlucht naar Egypte (Jes. 19 : 
1).
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